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Beste lezer,

Vorig jaar was alles anders dan anders. Corona gooide roet in het eten. Vlak nadat u
het boekje voor Ontmoeting en Inspiratie in de bus kreeg, ging Nederland op slot.
Vrijwel niets uit het aanbod kon daardoor doorgaan. We hopen dat we dit jaar meer
kunnen doen.

Juist na een jaar waarin contacten op een laag pitje stonden is het belangrijk dat we
elkaar weer ontmoeten en inspireren. De programmaonderdelen die vorig jaar niet
konden doorgaan, bieden we bijna allemaal opnieuw aan. Er was vorig jaar al veel
belangstelling voor. We verwachten dat ook nu. Daarnaast durven we ook wat
verder te kijken. Vorig jaar hebben we een boekje gemaakt voor een half seizoen. Dit
jaar is het boekje weer volledig. Uiteraard bieden we al onze bijeenkomsten aan op
een veilige manier met inachtneming van de dan geldende maatregelen.

Hebt u zich vorig jaar opgegeven voor een onderdeel dat niet doorging en wilt
u dit jaar ook meedoen, geef u dan opnieuw op.

Dit boekje wordt zoals elk jaar aangeboden aan elke inwoner van Heino,
Lierderholthuis en Laag Zuthem namens de Protestantse Gemeente en de Rooms
Katholieke Parochie. Het maakt voor ons niet uit of u lid bent van de kerk of niet.
Vindt u een onderwerp interessant doe dan gerust mee! Bovendien vinden we het
heel verfrissend om in een groep verschillende inzichten naast elkaar te hebben. We
hopen ondanks alle beperkingen toch op een mooi seizoen van ontmoeting en
inspiratie.

Namens de commissie,

Helga Baars

Kees Lozeman

ds. Hans van Solkema
Gidion van Tongeren

(U ziet dat de commissie sterk is uitgedund wegens het vertrek van een aantal leden.
Vindt u het leuk om een programma in elkaar te zetten, laat het ons dan weten. Deze
commissie vraagt niet heel veel tijd.)

Ps.I Mochten de kosten die in het boekje worden genoemd om de een of andere reden
voor u een probleem zijn,laat het een van de commissieleden even weten. Hiervoor is
altijd wel een oplossing.



1 Paulus en de rest

De oudste teksten van het nieuwe testament zijn de brieven van de apostel Paulus en
een aantal brieven die wel zijn naam dragen maar niet door hem zijn geschreven.
Van Paulus bestaan allerlei beelden. Is hij de oervader van de wet- en
genadetheologie van het protestantisme of is hij tot het einde toe trouw gebleven aan
zijn joodse achtergrond en opleiding? We beginnen met een biografie van Paulus en
lezen (fragmenten uit) een of meer brieven. Het eerder genoemde boek van
LietaertPeerbolte biedt de theologische achtergrond.

Voorlopig houden we
het op drie
bijeenkomsten, maar
wanneer
erbelangstelling voor is
kunnen we vaker bij
elkaar komen.

maandag 4 okt, 8 nov en 6 dec 2021 (eventueel 10 en
24 januari 2022)

19.30 - 21.00 uur

locatie ‘t Kerkhuus

begeleiding Ferry Buitink

vrijwillige bijdrage voor koffie of thee




2 Rondom de bijbel

Rondom de bijbel is een nieuwe gespreksgroep om over leven en geloof te spreken.
In tijden met vragen over kerk en geloof hebben mensen behoefte aan herkenning,
steun en vertrouwen. “Rondom de bijbel” is geen cursus maar vooral een plek van
ontmoeting en uitwisseling.

Bij elke bijeenkomst is een bijbelverhaalhet uitgangspunt. We kiezen verhalen die
betrokken worden op de actualiteit. Binnen de groep is gelegenheid om naar elkaar
te luisteren. Elkaar te vertellen over belevingen, vragen en verwachtingen met
betrekking tot geloof en de zin van het leven. Dat alles in een ongedwongen sfeer
waarbij er ook gelachen mag worden. Kennis van de bijbel is geen noodzaak. U hoeft
zelfs geen lid van de kerk te zijn. Wie zich in het gesprek mengt merkt dat hij/zij
anderen iets te bieden heeft. Vaak blijken mensen verrassende kanten te hebben ook
als het geen grote praters zijn.

Voor wie is het bedoeld? Voor
iedereen: de een wil z'n eigen
geloof verdiepen, de ander wil
na een periode van
onverschilligheid het geloof
nieuw leven inblazen. Een
derde voelt zich als gelovige
alleen staan en wil graag met
anderen in gesprek komen.
Kortom, deelnemers zijn
mensen die aan hun geloof
(opnieuw) vorm willen geven.

3 Hebreeuws in zes dagen

donderdag 7 okt, 11 nov, 9 dec 2021, 13 jan, 10 feb,
10 mrt 2022

20.00 uur (of in de ochtend)

locatie ’t Kerkhuus

begeleiding ds. Hans van Solkema

vrijwillige bijdrage voor koffie of thee




Hebreeuws leren in zes dagen kan natuurlijk nooit, maar iets proeven van de
grondtaal van onze bijbel kan wel.

Alles is anders in het schrift en in de taal van de bijbel: de letters, de schrijfrichting,
de opbouw van de taal, de verschillen tussen medeklinkers en klinkers, de
woordvorming, de woordvolgorde. Het leuke is dat je door de kennis van de taal ook
een beter begrip van de bijbel zelf krijgt. Deze cursus heeft dus niet zo zeer als doel
om de hele taal te leren, maar wel om gevoeligheid te krijgen voor de
eigenaardigheden van het Hebreeuws en wat dat betekent voor de uitleg van de
bijbel.

Wat gaan we doen? We
maken kennis met de
letters van het alfabet,
leren eenvoudige woorden
kennen en zullen ook
eenvoudige zinnen leren
spellen, maar vooral zullen
we stil staan bij wat dat
alles betekent voor wat de
bijbel wil vertellen.

P A N ] £

Iedereen kan meedoen. Je hoeft er geen middelbare-school-diploma voor te hebben. ..
Weet je niet helemaal zeker of het wat voor je is, kom dan gewoon een keer kijken.
In eerste instantie wordt deze cursus aangeboden op de donderdagavonden, maar in
overleg kan er ook iets anders geregeld worden.

4 Marcus, het oudste evangelie

Het evangelie van Marcus is het kleinste van de vier bekende evangelién. Dat het het
kleinste is, wil nog niet zeggen dat je er zo over bent uitgepraat. Integendeel, dit
evangelie is ook het oudste en is als het ware een maggiblokje dat Matteiis en Lucas
hebben gebruikt om hun versie van het evangelie te schrijven. Kortom een evangelie
dat het waard is om in zijn geheel bestudeerd te worden.




Wilt u meedoen aan de groep over het Marcusevangelie dan kunt u kiezen uit een
ochtend- of avondgroep, maar u zit niet aan een keuze vast. In de regel komen we bij
elkaar op de tweede maandag van de maand,naar keuze van 10.00 - 11.80 uur of van
19.30 - 21.00 uur.

maandag 11 okt, 8 nov, 13 dec 2021,
10 jan, 7 feb, 7 mrt 2022

ochtend of avond

locatie ‘t Kerkhuus

begeleiding ds. Ferry Buitink

vrijwillige bijdrage voor koffie of thee




5 Levenslessen in de mystiek: Dorothee Solle

De groep levenslessen in de mystiek is een groep
die alweer heel wat jaren bestaat met een flink
aantal deelnemers. Elk jaar komen er wel nieuwe
mensen bij (en vallen er soms ook weer wat af).
Steeds nemen we een andere auteur als leidraad
voor onze gesprekken. Tot nu toe waren dat
alleen mannen (zoals Thomas van Kempen en
Thomas Merton).

DOROTHEE SOLLE

Dit jaar willen we ons buigen over het boek
“Mystiek en verzet” van Dorothee Solle.
Dorothee Sélle was een theologe uit de jaren
zeventig en tachtig van de vorige eeuw. Ze stond
bekend als een links-activistische theologe die
zich bezighield met politiek.

Voor Sélle gold dat je het evangelie en de politiek
niet los van elkaar kon zien. Naast veel
bewondering leverde haar dat ook de nodige
kritiek op. Solle was in ieder geval een theologe die met beide benen in de
maatschappij stond. Dat maakt haar boek ook zo interessant voor de groep
“levenslessen in de mystiek”. Mystiek (het zoeken naar God) is kennelijk niet iets wat
alleen voorbehouden is aan mensen die zich terugtrekken uit de maatschappij (zoals
we vaak denken), maar kan dus ook heel goed met een actief leven verenigd worden.
Kortom Dorothee Solle biedt ons materiaal dat uitnodigt tot mooie gesprekken met
elkaar.

SPIRITUELLEKLASSIKER

d dinsdag 12 okt, 16 nov, 14 dec 2021, 11 jan, 8 feb, 15
ata
mrt 2022

tijd keuze uit 10.00 uur of 20.00 uur

begeleiding | ds. Hans van Solkema

kosten kopiekosten en vrijwillige bijdrage voor koffie of thee




6 Samen dwalen geeft richting (theater)

Dit theaterstuk gaat over de dementerende Anna, de moeder van Rie Horstman.
Rie heeft vanaf de diagnose tot overlijden een dagboek bijgehouden en schilderijen
gemaakt.Hierin vertelt ze wat deze periode met haar en haar moeder heeft gedaan.
Het dagboek en de schilderijen vormen de basis van dit intieme theaterstuk waarin
de band tussen moeder en dochter centraal staat.

Wanneer dementie bezitneemt van jouw dierbare en dus ook van jou, dan stap je een
bijzondere maar zeker ook een wondere wereld binnen. Door in die wereld mee te
lopen en heel dichtbij je naaste te blijven, kun je ondanks het verdriet en de onmacht
ook hele fijne en dierbare momenten samen beleven. Die prachtige momenten zijn
cadeautjes die je krijgt van het leven en geven een rijk gevoel van dankbaarheid.

7 Bibliodrama

maandag25 okt 2021

19.30 uur

locatie Parochiecentrum RK kerk (ingang via de Paalweg)

begeleiding Pastor Hans Schoorlemmer

vrijwillige bijdrage voor koffie of thee




Wat is bibliodrama?Bibliodrama is een vorm van geloofscommunicatie. Het is
bedoeld voor hen die samen met anderen willen zoeken naar verdieping van geloof
en leven. Tijdens de bijeenkomsten worden drie verhalen met elkaar in contact
gebracht: het bijbelverhaal, je eigen levens- en geloofsverhaal en dat van de ander.
Bibliodrama, brengt je dichter bij het bijbelverhaal, dichter bij je eigen verhaal en dat
van anderen. Letterlijk en figuurlijk betekent het ‘op verhaal komen’.
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1%
1 werkPEerst lezen we een

bijbelverhaal, praten over
wat ons raakt of steekt in
die tekst. Vervolgens doen
we ‘een belevingsspel” en
bespreken daarna wat we
aan dit ‘spel’ hebben
beleefd. Let wel:
Bibliodrama is geen
toneelspel maar een
belevingsspell!

Er kunnen maximaal zo'n
15 personen deelnemen.
Bibliodrama wordt gegeven
door mensen die een
opleiding bibliodrama hebben gevolgd. Bibliodrama is eigenlijk lastig uit te leggen.
Je moet het meemaken!

8 Filmavonden

Het is een vertrouwd gegeven geworden dat we in het kader van Ontmoeting en
Inspiratie in de winterperiode een viertal films gaan bekijken die stof tot nadenken
geven. Het zijn films met een levensbeschouwelijk thema of een maatschappelijke
betekenis.

En omdat we een zekere actualiteit ook willen inbrengen zijn de films die we gaan
zien pas een paar weken ervoor bekend. Dat melden we dan in Samenklank en
Kerkepad. We willen altijd heel inspirerende en verdiepende films laten zien en voor
wie wil is er gelegenheid om na afloop even na te praten over de film. Want ieder
mens is anders en het is de moeite waard om over de verschillende indrukken die een
film maakt met elkaar in gesprek te gaan.




De avond start met
een korte inleiding en
koffie of thee. Daarna
gaan we de film
bekijken.

Hebt u zelf een
aanbevelings-
waardige film in dit
kader, dan horen we
dat graag.

Entree is gratis. Een
vrijwillige bijdrage
mag.

U kunt zich
aanmelden, maar dit is niet per se nodig. Ook onaangekondigd bent u van harte
welkom!

9 Meditatiedag — de zin van het leven

Elk jaar verzorgen ds. Hans van Solkema (vanuit de christelijke traditie) en
meditatielerares Jotika Hermsen (vanuit de boedhistische traditie) een gezamenlijke
meditatiedag. Mensen komen speciaal daarvoor uit heel het land naar Heino, maar de
laatste jaren ook in toenemende mate uit Heino zelf en de directe omgeving.

Elke bijeenkomst heeft een thema. Dit keer is dat “de zin van het leven”. Wat is de
zin van het leven en kun je daar wel wat over zeggen? We proberen altijd de reis
naar binnen te maken. Meditatie in diverse vormen (zitmeditatie of loopmeditatie) is
een vast onderdeel van deze dag naast ruimte voor vragen en andere manieren van
verwerken. Iedereen kan meedoen, ervaring met meditatie is niet per se nodig.

De deelnemers moeten zelf hun lunch meenemen, een kussen en eventueel een
donderdag 28 okt, 9 dec 2021, 27 jan en 10 mrt 2022
20.00 - £ 22

locatie

begeleiding




omslagdoek, daarnaast zijn warme sokken ook handig.

10 Excursie ikonenmuseum Kampen

Anders dan religieuze schilderijen in westerse kerken heeft het ikoon in de kerken
van de Oosters Orthodoxe traditie een heel andere betekenis. Het wordt niet gezien
als “zomaar” een afbeelding, nee, de ikonen vormen een venster op de hemel. Iconen
zijn dus meer dan een schilderwerk van Christus, Maria, een heilige, een engel of een
religieuze gebeurtenis. Het ikoontoont een andere werkelijkheid. Het maken van
ikonen is dan ook niet zozeer een artistieke bezigheid, maar een uiting van gebed.
Het schilderen van iconen wordt als een heilige bezigheid gezien.

In het voormalig minderbroedersklooster in
Kampen is een indrukwekkende verzameling
ikonen bijeengebracht in het Ikonenmuseum.
We willen deze verzameling bekijken met
behulp van een deskundige gids. Op die
manier komen we alles te weten over de
techniek van het maken, de geschiedenis van
het ikoon, de betekenis voor de gelovigen enz.

We gaan met eigen vervoer (van tevoren
spreken we af om gezamenlijk te rijden) naar
Kampen. Daar bezoeken we het museum en
krijgen we een rondleiding. Na afloop drinken
we in Kampen nog een kopje koffie.

oeIouag v november 2021

13.00 — 17.30 uur

locatie vertrek vanaf 't Kerkhuus per auto

begeleiding ds. Hans van Solkema

kosten € 15,-- (met museumjaarkaart is het € 6,--)



11 Geloven met kinderen

Kinderen kunnen van alles vragen, soms honderduit. Vaak weet je als ouder wel wat
Je moet antwoorden, maar wat als het gaat om de grote vragen van het leven?
Vragen als: waarom gaan we dood, waar is opa nu, waarom worden we ziek enz.? Die
vragen raken ook aan je eigen manier van geloven en de vraag hoe je het geloof
overdraagt op je kinderen. Deze groep is bestemd voor jonge ouders.

Helga Baars, catecheet en werkzaam bij de parochies H. Kruis in Raalte en de H.

( . ‘l ? 9 -
Lebuinus in Deventer zal u deze avond meer vertellen over hoe je de verhalen uit de
Bijbel kunt uitleggen aan kinderen. We maken het soms zo moeilijk, omdat wij het

zelf ook het antwoord niet weten. Maar dat hoeft ook niet altijd, dat hoort u op deze
avond.

maandag 17 januari 2022

20.00 uur

locatie Parochiecentrum RK kerk (ingang via de Paalweg)

begeleiding Helga Baars

vrijwillige bijdrage voor koffie of thee




12 Herinneringsdoek maken

Een lapje stof of een kledingstuk, een lievelingsshawl, een stropdas of zakdoek kan je
herinneren aan iemand of aan een bijzondere tijd uit jouw leven.

Maak er een wandkleedje, kussen of loper van. En vind troost na verlies of een blij
gevoel aan een mooie herinnering. Op deze avond gaan we met behulp van een
begeleidster een herinneringsdoek maken.

Zelf meenemen:

Lapje stof of
kledingstuk(ken),
naaigaren, schaar,
spelden en naalden,
evt. knoopjes of
andere versiering. Een
achtergrond lapje stof
om jouw ontwerp op
te spelden.

Een leuke bijzondere
creatieve avond
gewenst!

donderdag 17 februari 2022

20.00 uur

locatie Parochiecentrum RK kerk(ingang via de Paalweqg)

begeleiding Dinie Koenjer

vrijwillige bijdrage voor koffie of thee




13 Anselm Griin

Anselm Gruh is een Duitse
Benedictijnerpater, schrijver van
spirituele boeken, referent in
spirituele thema’s, geestelijk
verzorger en cursusleider. Hij
promoveerde in 1974 in de
theologie. Anselm Gruh en zijn
medebroeders hebben sinds de
jaren 70 naar nieuwe bronnen
inde spiritualiteit gezocht.

Gruh valt op door zijn toepassing van oude monastieke tradities op het moderne
leven in de wereld, waarbij hij redelijk ver durft te gaan in het populariseren en
herinterpreteren daarvan.

Theoloog en journalist Franck Ploum is deskundige op het
snijvlak van bijbelse traditie en actualiteit. Hij is werkzaam
als voorganger van de Ekklesia Breda, als beleidsmedewerker
van de Congregatie van de Broeders van Huijbergen, als
begeleider van retraites, bezinningsbijeenkomsten en
schrijver van boeken, artikelen, verhalen en liturgische
materialen.

Franck Ploum zal ingaan op de theologie van Anselm Grun
en de doorwerking ervan in onze huidige tijd.

donderdagl7 maart 2022

20.00 uur

locatie Parochiecentrum RK kerk (ingang via de Paalweg)

begeleiding Franck Ploum




14 Bijbels koken

Met elkaar koken is gezellig. Als de recepten komen uit een bepaalde traditie is het
ook nog eens leerzaam en verrassend. Voor deze avond kiezen we voor recepten uit
de tijd van de bijbel, dat wil zeggen we maken gebruik van ingrediénten die in de
bijbelse tijd ook al bekend waren. Denk aan de rode linzen bekend van Jacob en
Ezau: geef mij van dat rode daar... of de vleespotten van Egypte. De recepten halen
we uit boeken over bijbels koken.

De ingrediénten worden van tevoren gekocht. Na binnenkomst worden de taken
verdeeld en gaan we direct aan het werk. Natuurlijk moet wat wordt gemaakt ook
worden geproefd en gegeten. Daartoe gaan we rond 20.00 uur gezamenlijk aan tafel.

deelnemers. Aarzel niet om u op te geven (ook als u al een keer eerder hebt
meegedaan).

donderdag 17 maart 2022

20.00 uur

locatie ten huize van ds. Hans van Solkema

begeleiding ds. Hans van Solkema

verrekening van de ingrediénten




15 De kruisweg door protestantse ogen

Elke katholieke kerk kent een kruisweg. Dat
zijn atbeeldingen (of eenvoudige kruisjes) langs
de muren van de kerk. In totaal gaat het om 14
afbeeldingen of staties die de weg van Jezus
naar het kruis verbeelden. Daaronder zijn
afbeeldingen van voorstellingen zoals die ook in
de bijbel worden beschreven. Denk aan Simon
van Cyrene die uit het publiek wordt geplukt
om Jezus te helpen het kruis te dragen, maar de
kruisweg bevat ook tal van scenes die niet in de
bijbel voorkomen, zoals een atbeelding van
Veronica die het gelaat van Jezus droogt. Hoe
zien protestanten dat eigenlijk?

Ds. Hans van Solkema en/of ds. Lieke van
Houte nemen u mee voor een vertelling langs
de kruisweg van de kerk van Lierderholthuis. Deze kruiswegstaties zijn geschilderd
door Jan Dunselman in 1939. Hans en Lieke vertellen over het ontstaan en de
geschiedenis van de traditie van de kruisweg in het algemeen en staan stil bij de
afzonderlijke staties in de kerk.

16 Het huis van Oranje en de kerk

woensdag 13 en 20 april 2022

20.00 uur

begeleiding René Luijpen

vrijwillige bijdrage voor koffie of thee




Willem van Oranje wordt beschouwd als de grondlegger van het Protestantse
Nederland, dat zich in de 80-jarige oorlog succesvol vrijvocht van Spanje.

Toen hij in 1584 werd vermoord, heeft de leider van de inmiddels verboden
Katholieke Kerk geprobeerd de moordenaar door Rome heilig te laten verklaren.
Maar wist u dat veel dominees de vlag uitstaken toen ze van de moord op de prins
hoorden? Dertig jaar later ging het land bijna ten onder aan conflicten binnen de
kerk, tot stadhouder Maurits ingreep.

Twee eeuwen daarna, legde Koning Willem I de Hervormde Kerk een reglement op
dat voor 185 jaar onvrede en frustratie zorgde. En hoewel daartoe niet bevoegd,
probeerde de koppige koning de Afscheiding van de gereformeerden onder ds.
Hendrik de Cock te verbieden. Dat in dezelfde tijd het kersverse nieuwe koninkrijk
van Nederland en Belgié samen, weer uiteenviel, had alles te maken met de houding
van de Belgische bisschoppen. Koning Willem III bezwoer de onrust die in
Nederland ontstond toen de katholieken - na 250 jaar - weer eigen bisschoppen
kregen.

De verhouding tussen kerken en regeerders is altijd en overal ingewikkeld en vaak
een bron van conflicten. De kerken hebben het de opeenvolgende Oranje-vorsten niet
altijd makkelijk gemaakt, maar omgekeerd ook niet. En dan is er ook nog wel wat te
vertellen over het persoonlijke geloofsleven van een aantal leden van het Huis. René
Luijpen vertelt ons over deze geschiedenis.

Eerste avond: van Willem de Zwijger tot Napoleon (1572 - 1795)
Tweede avond: van koning Willem I tot Maxima (1813 - heden)

17 Reis naar Iona

Iona is een piepklein Schots eilandje met een eeuwenoude abdij waar je als groep een
week kunt verblijven en een inspirerend programma kunt volgen.

Graag zou ik de reis naar Iona maken van 22 april-1 mei 2022 met mensen van de
Protestantse en Katholieke Kerk in Heino.

Het is niet helemaal zeker of we daar die week terecht kunnen: vanwege Corona doet
de Abbey op dit nog geen definitieve boekingen, maar de kans is wel reéel dat het
lukt.

Vandaar dat ik nu al wil peilen wie interesse heeft. Dat hoeft beslist geen toezegging
te zijn, interesse is genoeg. Aan de hand daarvan kan ik een inschatting maken van
eventuele belangstellenden. De kosten voor reis en verblijf per persoon zullen
ongeveer €1200,- zijn. De voertaal is Engels, je slaapt met meerdere mensen op een
zaal en het verblijf en programma vragen een redelijke fysieke mobiliteit.



Belangstelling?
Wilt u aan mij laten weten of u belangstelling hebt? Dan kan ik vast een inschatting
maken. Ook voor meer informatie over lona of vragen kunt u mij bellen of mailen.

18 Kerk op stap: Zwillbrock en Kevelaer

Vlak over de Nederlandse grens ligt in Zwillbrock een prachtige barokkerk. In deze
prachtige kerk waar je ogen en oren te kort komt bezoeken we de hoogmis. Na koftie
gedronken te hebben met de beroemde Duitse “Kuchen” bij restaurant Kloppendiek
rijden we door naar Kevelaer. Daar gebruiken we bij aankomst eerst de lunch. In de
binnenstad van Kevelaer zijn vele mooie huizen en schilderachtige straatjes en
hoekjes. Naast dat de stad historisch zeer aantrekkelijk is, is Kevelaer ook populair
als bedevaartsplaats. Beroemd zijn: de genadekapel, de Mariabasiliek en de
kaarsenkapel. Een gids zal ons rondleiden langs al deze bezienswaardigheden. In het
tweede deel van de middag is er vrije tijd om koffie te drinken of een van de vele
winkeltjes te bezoeken. Na het bezoek aan Kevelaer rijden we per bus terug naar huis
waarbij we onderweg getrakteerd worden op een diner.

Programma (onder voorbehoud)

zondag 15 mei 2022
07.15 - 21.30 uur

vertrek per bus vanaf ‘t Kerkhuus

begeleiding ds. Hans van Solkema

€ 65,-- incl. bus, koffie met koek, lunch, diner,
stadswandeling



07.15 uur vertrek per bus vanaf ‘t Kerkhuus

08.30 uur aankomst in Zwillbrock bij Vreden

09.00 uur hoogmis in de barokkerk van Zwillbrock
10.15 uur “Kaffeeund Kuchen” na de kerkdienst
11.00 uur vertrek per bus naar Kevelaer

12.30 uur aankomst in Kevelaer en lunch

14.00 uur stadswandeling met gids door Kevelaer
15.30 uur koffietijd op eigen gelegenheid en vrije tijd
16.30 uur terugreis naar Nederland, onderweg diner
21.30 uur aankomst in Heino

19 Excursie naar het Lierder- en Molenbroek

Binnen het grondgebied van de protestantse gemeente Heino en
, ‘ de parochies van Heino en Lierderholthuis ligt een prachtig
‘ ' mool natuurgebied: het Lierder- en Molenbroek. We nodigen u

uit om te genieten van al het moois dat Gods natuur ons biedt.

het Lierderbroek
De agrariérs en natuurbeheerders van het Lierderbroek nemen

ons graag mee op excursie. De maand mei is daarvoor de ideale tijd. Het is aan het
begin van het broedseizoen en een mooie gelegenheid om kennis te maken met het
gebied en zijn weidevogels. Tijdens de excursie gaan we de weidevogels zien (zonder
ze uiteraard te verstoren) en krijgen we uitleg over de maatregelen die hier worden
genomen om de vogelweidestand op peil te houden. Voor wie wat slechter ter been
is, is er ook een huifkar met Belgische trekpaarden. Tip: neem een verrekijker mee.

datum
tijd

vertrek

begeleidir '

/
/

kosten




20 Excursie naar Abdij van Berne

In een tijd waarin kloosters kampen met krimp, mogen kloosters zich tegelijkertijd
verheugen in een toenemende belangstelling. Kennelijk is er iets dat mensen naar de
kloosters doet trekken. Dat iets heeft te maken met de stilte, met de eenvoud van het
leven en de verbinding met God, iets wat we in het dagelijks leven missen. Om
kennis te maken met de wereld van het klooster willen we een bezoek brengen aan
de eeuwenoude abdij van Berne in Heeswijk Dinther. Al ruim 900 jaar zijn de
Norbertijnen aan deze plek verbonden. Het klooster is bekend vanwege zijn
uitgebreide boekhandel en bierbrouwerij.

Athankelijjk van uw belangstelling zouden
we op twee manier een bezoek kunnen
brengen aan deze abdij. De eerste manier
is een dagbezoek waarbij we rondgeleid
worden, meedoen met een viering en tijd
hebben voor een bezoek aan de
boekwinkel en de brouwerij. Om het
klooster echt goed te leren kennen, zou je
ondergedompeld moeten worden in het
dagritme van het klooster. Dat is de
andere manier. De manier van het
kloosterweekend (bijvoorbeeld van
vrijdagavond tot en met zondagmorgen).

Voelt u voor éen van deze mogelijkheden
geef'u dan op. Ik neem dan contact met u op om de verdere wensen te inventariseren.
Vervolgens ga ik met de abdij in contact om te bezien welke data beschikbaar zijn.

Als u zich opgeeft, zit u nog nergens aan vast. Het gaat nu alleen om een peiling van
de belangstelling.

Opgaveformulier

Ik geef (wij geven) ons op voor de volgende activiteiten:

voorjaar 2022 in overleg

Informatie bij ds. Hans van Solkema

variérend vanaf € 30,- (voor een dagtocht) tot € 100,-
(voor een weekend)

kosten




nr omschrijving

Gegevens Persoon 1
Naam :
Adres

telefoon

e-mail

Gegevens Persoon 2
Naam :
Adres

telefoon

e-mail

persoon 1 persoon 2

a O
a O
O O
a O
(| O

Dit formulier kunt u in de brievenbus doen van 't Kerkhuus (Canadastraat 2) of van

het parochiesecretariaat (Canadastraat 26).

Let op! Na uw opgave mag u ervan uitgaan dat de activiteit waarvoor u zich hebt
ingeschreven doorgaat en dat u daarvoor bent geplaatst. Alleen als een activiteit
niet doorgaat of als er te veel aanmeldingen zijn, ontvangt u van ons daarover

bericht.

Graag zo spoedig mogelijk aanmelden!






